
De 70 jaarweken
(Dan. 9:24-27)

Een van de meest ingrijpende profetieën van 

het Oude Testament

De tekst



Dan. 9:24-27

24 Zeventig weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de overtreding te 

beëindigen, de zonden te verzegelen, de ongerechtigheid te verzoenen, om een eeuwige 

gerechtigheid tot stand te brengen, om visioen en profeet te verzegelen, en om de Heiligheid 

van heiligheden te zalven.

25  U moet weten en begrijpen: vanaf de tijd dat het woord uitgaat om te laten terugkeren en 

om Jeruzalem te herbouwen tot op Messias, de Vorst, verstrijken er zeven weken en 

tweeënzestig weken. Plein en gracht zullen opnieuw gebouwd worden, maar wel in 

benauwde tijden.

26 Na de tweeënzestig weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor 

Hemzelf zijn. Een volk van een vorst, een volk dat komen zal, zal de stad en het heiligdom te 

gronde richten. Het einde ervan zal zijn in de overstromende vloed en tot het einde toe zal er 

oorlog zijn, verwoestingen waartoe vast besloten is. 

27  Hij zal voor velen het verbond versterken, één week lang. Halverwege de week zal Hij 

slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, 

zelfs tot aan de voleinding, die, vast besloten, uitgegoten zal worden over de verwoeste.

De 70 jaarweken

Historisch moment 1



De 70 jaarweken

1. Een historisch moment

2 Kron. 36:21b 

… totdat het land behagen zou scheppen in zijn 

sabbats jaren. Het rustte al de dagen van de 

verwoesting, totdat de zeventig jaar vervuld waren. 

(vgl. Lev. 26:34-35)

Jer. 29:10

Want zo zegt de 

HEERE: Voorzeker, pas 

wanneer zeventig jaren

in Babel voorbij zijn, zal 

Ik naar u omzien en over 

u Mijn goede woord 

gestand doen, door u 

terug te brengen naar 

deze plaats.

Drie opvallende gebeurtenissen:

1. Einde van de 70 jaar ballingschap.

Moment 2



Dan. 5:30-6:1

In diezelfde nacht werd Belsazar, de koning van de 

Chaldeeën, gedood. Darius, de Meder, ontving het 

koningschap toen hij ongeveer tweeënzestig jaar oud was.

De 70 jaarweken

1. Een historisch moment

Jer. 25:12 (ged.)

Maar het zal gebeuren wanneer de zeventig jaar voorbij 

zijn, dat Ik de koning van Babel en dat volk - spreekt de 

HEERE - hun ongerechtigheid zal vergelden, 

Drie opvallende gebeurtenissen:

1. Einde van de 70 jaar ballingschap.

2. De val van het Babylonische Rijk.

Dan. 9:1

In het eerste jaar van 

Darius, de zoon van 

Ahasveros, uit het geslacht 

van de Meden, die koning 

gemaakt was over het 

koninkrijk van de 

Chaldeeën,…

Momnt 3



De 70 jaarweken

1. Een historisch moment

Drie opvallende gebeurtenissen:

1. De val van het Babylonische Rijk.

2. Einde van de ballingschap. 

3. Verootmoediging van Daniel.

Dan. 9:5,18.

wij hebben gezondigd, wij hebben 

onrecht gedaan, wij hebben 

goddeloos gehandeld, wij zijn in 

opstand gekomen door af te wijken 

van Uw geboden en bepalingen…

Neig Uw oor, mijn God, en hoor! 

Open Uw ogen om onze 

verwoestingen en de stad te zien 

waarover Uw Naam is uitgeroepen, 

want wij werpen onze smeekbeden 

niet voor U neer op grond van onze 

gerechtigheden, maar op grond van 

Uw grote barmhartigheid.

resultaat



24 Zeventig weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de 

overtreding te beëindigen, de zonden te verzegelen, de ongerechtigheid te 

verzoenen, om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen, om visioen en 

profeet te verzegelen, en om de Heiligheid van heiligheden te zalven.

25  U moet weten en begrijpen: vanaf de tijd dat het woord uitgaat om te laten 

terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen tot op Messias, de Vorst, verstrijken er 

zeven weken en tweeënzestig weken. Plein en gracht zullen opnieuw gebouwd 

worden, maar wel in benauwde tijden.

26 Na de tweeënzestig weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal 

niet voor Hemzelf zijn. Een volk van een vorst, een volk dat komen zal, zal de stad 

en het heiligdom te gronde richten. Het einde ervan zal zijn in de overstromende 

vloed en tot het einde toe zal er oorlog zijn, verwoestingen waartoe vast besloten is. 

27  Hij zal voor velen het verbond versterken, één week lang. Halverwege de week 

zal Hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Over de gruwelijke vleugel zal een 

verwoester zijn, zelfs tot aan de voleinding, die, vast besloten, uitgegoten zal 

worden over de verwoeste.

De 70 jaarweken

Het 

resultaat

69

weken

70e week

1. Een historisch moment



24 Zeventig weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de 

overtreding te beëindigen, de zonden te verzegelen, de ongerechtigheid te 

verzoenen, om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen, om visioen en 

profeet te verzegelen, en om de Heiligheid van heiligheden te zalven.

25  U moet weten en begrijpen: vanaf de tijd dat het woord uitgaat om te laten 

terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen tot op Messias, de Vorst, verstrijken er 

zeven weken en tweeënzestig weken. Plein en gracht zullen opnieuw gebouwd 

worden, maar wel in benauwde tijden.

26 Na de tweeënzestig weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal 

niet voor Hemzelf zijn. Een volk van een vorst, een volk dat komen zal, zal de stad 

en het heiligdom te gronde richten. Het einde ervan zal zijn in de overstromende 

vloed en tot het einde toe zal er oorlog zijn, verwoestingen waartoe vast besloten is. 

27  Hij zal voor velen het verbond versterken, één week lang. Halverwege de week 

zal Hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Over de gruwelijke vleugel zal een 

verwoester zijn, zelfs tot aan de voleinding, die, vast besloten, uitgegoten zal 

worden over de verwoeste.

De 70 jaarweken

2. Het resultaat

Het 

resultaat

69

weken

70e week

viervoudig



Dan. 9:24

Zeventig weken zijn bepaald over uw volk en uw 

heilige stad, om 

1. de overtreding te voleindigen, 

2. de zonde af te sluiten, de ongerechtigheid te 

verzoenen, en om eeuwige gerechtigheid te 

brengen, 

3. gezicht en profeet te bezegelen en 

4. iets allerheiligst te zalven. 

2. Het resultaat
De 70 jaarweken

1. Vergeving van zonden

Here Jezus als het Lam

2. Gerechtigheid te brengen

Here Jezus als Koning

3. Profetie te vervullen

Here Jezus als Profeet

4. De nieuwe tempel

Here Jezus als Priester

bezegelen = verzegelen, 

bekrachtigen, afsluiten’. 

1. lam



2. Het resultaat
De 70 jaarweken

1. Vergeving van zonden

Here Jezus als het Lam

Jer. 31:33

Voorzeker, dit is het verbond 

dat Ik na die dagen met het 

huis van Israël sluiten zal, 

spreekt de HEERE: Ik zal 

Mijn wet in hun binnenste 

geven en zal die in hun hart 

schrijven. Ik zal hun tot een 

God zijn en zíj zullen Mij tot 

een volk zijn.

2. koning

Openbaring 22:3  

En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. 

En de troon van God en van het Lam zal 

daar zijn, en Zijn dienstknechten zullen Hem 

dienen,



2. Het resultaat
De 70 jaarweken

2. Gerechtigheid te brengen

Here Jezus als Koning

Ps. 97:1-2

De HEERE regeert, laat de aarde zich 

verheugen en vele kustlanden zich 

verblijden. Donkere wolken zijn rondom 

Hem, gerechtigheid en recht zijn het 

fundament van Zijn troon.

Jer. 23:6b

Dit zal Zijn Naam zijn waarmee men Hem 

noemen zal: de HEERE ONZE 

GERECHTIGHEID.(Jehova Tsidqenuw)

3. profeet

Luk. 1:32-33

Deze zal groot zijn en Zoon des 

Allerhoogsten genoemd worden, en de 

Here God zal Hem de troon van zijn vader 

David geven, en Hij zal als koning over 

het huis van Jakob heersen tot in 

eeuwigheid, en zijn koningschap zal geen 

einde nemen.



2. Het resultaat
De 70 jaarweken

3. Profetie te vervullen

Here Jezus als Profeet

Jes. 48:5

daarom heb Ik het u van 

oudsher verkondigd; 

voordat het kwam, heb Ik het 

u doen horen, anders zou u 

zeggen: Mijn afgod heeft die 

dingen gedaan, mijn 

gesneden beeld of mijn 

gegoten beeld heeft ze 

geboden. 

4. tempel



2. Het resultaat
De 70 jaarweken

4. De nieuwe tempel

Here Jezus als Priester

Ez. 43:4-5 De tempel van 

Ezechiël:

En de heerlijkheid van de 

HEERE kwam het huis 

binnen via de poort die op het 

oosten uitzag. Toen hief de 

Geest mij op en bracht mij in 

de binnenste voorhof. En zie, 

de heerlijkheid van de 

HEERE had het huis 

vervuld.

Let op:

Momenteel wordt in de Jeruzalem 

de derde tempel voorbereid, die 

waarin de antichrist zich zal zetten 

(2 Thess. 2:4) 

(bron: https://templeinstitute.org)

Impressie van de vierde 

tempel, die in het 

Vrederijk zal staan.

(Ezechiël 40ev.)

Bijlage

Begrip jaarweken



24 Zeventig weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de 

overtreding te beëindigen, de zonden te verzegelen, de ongerechtigheid te 

verzoenen, om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen, om visioen en 

profeet te verzegelen, en om de Heiligheid van heiligheden te zalven.

25  U moet weten en begrijpen: vanaf de tijd dat het woord uitgaat om te laten 

terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen tot op Messias, de Vorst, verstrijken er 

zeven weken en tweeënzestig weken. Plein en gracht zullen opnieuw gebouwd 

worden, maar wel in benauwde tijden.

26 Na de tweeënzestig weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet 

voor Hemzelf zijn. Een volk van een vorst, een volk dat komen zal, zal de stad en 

het heiligdom te gronde richten. Het einde ervan zal zijn in de overstromende vloed 

en tot het einde toe zal er oorlog zijn, verwoestingen waartoe vast besloten is. 

27  Hij zal voor velen het verbond versterken, één week lang. Halverwege de week 

zal Hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Over de gruwelijke vleugel zal een 

verwoester zijn, zelfs tot aan de voleinding, die, vast besloten, uitgegoten zal 

worden over de verwoeste.

De 70 jaarweken

3. Het begrip ‘Jaarweken’

Het 

resultaat

1 week

69 weken

sabbatsjaar



1 jaar

1 jaar

1 jaar

1 jaar

1 jaar

1 jaar

Lev. 25:3-4

Zes jaar mag u uw akker 

bezaaien, zes jaar mag u 

uw wijngaard snoeien en 

de opbrengst ervan 

inzamelen.

Maar in het zevende jaar 

moet het voor het land 

sabbat zijn, een periode 

van volledige rust, een 

sabbat voor de HEERE. 

Uw akker mag u niet 

bezaaien en uw wijngaard 

mag u niet snoeien. 

1 sabbatsjaar

1

2

3

4

5

6

7

De 70 jaarweken

1 jaarweek

Rust voor het land:

Niet zaaien, niet oogsten

jubeljaar

3. Het begrip ‘Jaarweken’

In Israël moest men 

rekenen in sabbatsjaren

en jubeljaren. 



1 jaar

1 jaar

1 jaar

1 jaar

1 jaar

1 jaar

Lev. 25:8 en 10

Verder moet u voor uzelf 

zeven sabbatsjaren

tellen, zeven keer zeven 

jaar, zodat de perioden 

van de zeven sabbats-

jaren negenenveertig jaar 

voor u zijn. (…) U moet 

het vijftigste jaar heiligen 

en vrijlating in het land 

uitroepen voor alle 

bewoners ervan. Het is 

jubeljaar voor u: ieder zal 

terugkeren naar zijn eigen 

bezit en ieder zal 

terugkeren naar zijn 

familie.

1 sabbatsjaar

1

2

3

4

5

6

7

De 70 jaarweken

1 jaarweek

Rust voor het land:

Niet zaaien, niet oogsten

3. Het begrip ‘Jaarweken’



1 jaar

1 jaar

1 jaar

1 jaar

1 jaar

1 jaar

1 sabbatsjaar

1

2

3

4

5

6

7

De 70 jaarweken

7

14

21

28

35

42

50

49

1 jaarweek

1 jaarweek

1 jaarweek

1 jaarweek

1 jaarweek

1 jaarweek

1 jaarweek

1 jaarweek

3. Het begrip ‘Jaarweken’

Rust voor het land:

Niet zaaien, niet oogsten

Jubeljaar

Paralellen 1

Niet zaaien en niet oogsten. Eigen 

bezit terug. Dagloners vrij.



1 jaar

1 jaar

1 jaar

1 jaar

1 jaar

1 jaar

1 sabbatsjaar

1

2

3

4

5

6

7

7

14

21

28

35

42

50

49

1 jaarweek

1 jaarweek

1 jaarweek

1 jaarweek

1 jaarweek

1 jaarweek

1 jaarweek

1 jaarweek

7 jaarweken = 49 jaar tot het 

De 70 jaarweken

10x7 jaarweken = 490 jaar tot het 1000 jarig

Vredelijk
Paralellen 2

3. Het begrip ‘Jaarweken’

Jubeljaar



Terugkeer uit Babel

Voorlopig herstel 

van Israël

De 70 jaarweken

Wegvoering naar 

Babel

4. Wekenfeest

Pinksteren

3. Eerstelingsgarve

(eerste schoof)

Overeenkomst tussen feesten, ballingschap en herstel van Israël

Na 7x7

dagen

Na 70 

jaar

Terugkeer uit de volkeren

(Babylon van Opb. 17-18)

Definitief herstel van Israël

Bevel herbouw 

Jeruzalem

Na 70 

jaar-

weken

Ga…

3. Het begrip ‘Jaarweken’
Getal 7 = ‘Goddelijke 

volmaaktheid)’



Terugkeer uit Babel

Voorlopig herstel 

van Israël

Wegvoering naar 

Babel

4. Wekenfeest

Pinksteren

3. Eerstelingsgarve

(eerste schoof)

Na 7x7

dagen

Na 70 

jaar

Terugkeer uit de volkeren

(Babylon van Opb. 17-18)

Definitief herstel van Israël

Bevel herbouw 

Jeruzalem

Na 70 

jaar-

weken

De 70 jaarweken

Opb. 18: 4

En ik hoorde een andere stem uit de 

hemel zeggen: Ga uit haar weg, Mijn 

volk, opdat u geen deel hebt aan haar 

zonden, en opdat u niet van haar 

plagen zult ontvangen.

schema

3. Het begrip ‘Jaarweken’

Overeenkomst tussen feesten, ballingschap en herstel van Israël

Getal 7 = ‘Goddelijke 

volmaaktheid)’



De 70 jaarweken

Bevel herbouw 

Jeruzalem (454)

483 jaar

Kruisiging Here 

Jezus (29)

454 v. Chr. Bevel 

van Artachsasta

Terugkeer onder 

Nehemia. Herbouw 

van Jeruzalem. 

(Neh. 2)

De voleinding (vs. 24)

69 

jaarweken

(vs. 25-26)

De 70e

jaarweek

(vs. 27)

Bijlage

Na 69 w.

3. Het begrip ‘Jaarweken’

7 jaar



De 70 jaarweken

4. De 69 jaarweken

Na 7+62 jaarweken of 483 jaar (29 n. Chr.): 

Het sterven van de Here Jezus Christus. 

Dan. 9:26a  Na de 

tweeënzestig weken zal de 

Messias uitgeroeid worden, 

maar het zal niet voor Hemzelf 

zijn. 

stad



De 70 jaarweken

4. De 69 jaarweken

Na de 69ste, maar vóór de 70ste jaarweek:

De Romeinen, onder Titus, verwoesten Jeruzalem 

en de tempel (70 n. Chr.). 

Dan. 9:26a  Na de 

tweeënzestig weken zal de 

Messias uitgeroeid worden, 

maar het zal niet voor Hemzelf 

zijn. 

Een volk van een vorst, een 

volk dat komen zal, zal de 

stad en het heiligdom te 

gronde richten.

menora



De 70 jaarweken

4. De 69 jaarweken

Dan. 9:26a  Na de 

tweeënzestig weken zal de 

Messias uitgeroeid worden, 

maar het zal niet voor Hemzelf 

zijn. 

Een volk van een vorst, een 

volk dat komen zal, zal de 

stad en het heiligdom te 

gronde richten.

Optie 1

Na de 69ste, maar vóór de 70ste jaarweek:

De Romeinen, onder Titus, verwoesten Jeruzalem 

en de tempel (70 n. Chr.). 



De 70 jaarweken

5. De laatste jaarweek

Dan. 9:27

Hij zal voor velen het 

verbond versterken, één 

week lang. Halverwege 

de week zal Hij slachtoffer 

en graanoffer doen 

ophouden. Over de 

gruwelijke vleugel zal een 

verwoester zijn, zelfs tot 

aan de voleinding, die, 

vast besloten, uitgegoten 

zal worden over de 

verwoeste.

Optie 1. Symbolisch? (Kanttekeningen)

½ jaarweek = openbaar optreden van de Here Jezus; 

½ jaarweek = de eerste jaren van de gemeente. 

Enkele kenmerken:  

1. Eerste 69 jaarweken letterlijk, de 70e symbolisch. 

2. Overlap van eind week 69 (kruisiging) met begin week 70 

(geboorte Here Jezus). 

3. Einde van de tweede halve jaarweek niet duidelijk. 

4. Beloofde herstel van Israel is niet gekomen (vs. 24) 

5. Meestal gecombineerd met de vervangingsleer, de leer dat  

Israël heeft afgedaan. 

Optie 2

Wanneer is (of was) 

de laatste jaarweek?



De 70 jaarweken

5. De laatste jaarweek

Dan. 9:27

Hij zal voor velen het 

verbond versterken, één 

week lang. Halverwege 

de week zal Hij slachtoffer 

en graanoffer doen 

ophouden. Over de 

gruwelijke vleugel zal een 

verwoester zijn, zelfs tot 

aan de voleinding, die, 

vast besloten, uitgegoten 

zal worden over de 

verwoeste.

Optie 2. Tweede helft uitgesteld

½ jaarweek = openbaar optreden van de Here Jezus; 

½ jaarweek = de Grote Verdrukking en eindigt met de 

wederkomst. 

Enkele kenmerken: 

1. Eerste 3½ jaar begint met de doop van de Here Jezus en 

eindigt met Zijn kruisiging (vs. 27). 

2. Het is de Here Jezus die het verbond versterkt (vs. 27)

Optie 3

Wanneer is (of was) 

de laatste jaarweek?



Dan. 9:27

Hij zal voor velen het 

verbond versterken, één 

week lang. Halverwege 

de week zal Hij slachtoffer 

en graanoffer doen 

ophouden. Over de 

gruwelijke vleugel zal een 

verwoester zijn, zelfs tot 

aan de voleinding, die, 

vast besloten, uitgegoten 

zal worden over de 

verwoeste.

De 70 jaarweken

5. De laatste jaarweek

Optie 3. In z’n geheel uitgesteld (Trad. Ev.) 

Enkele argumenten vóór deze uitleg:

1. Alle jaarweken zijn letterlijk 7 jaar lang. (niet bij 1)

2. De hele profetie houdt zijn letterlijke betekenis. (niet bij 1) 

3. Israëls herstel is niet afgesteld (vervangingsleer), maar komt nog. (niet bij 1)

4. Verwoesting van Jeruzalem (70 n.Chr.) tussen de 69e en 70e jaarweek. (niet bij nr. 2) 

5. Klopt met Dan. 12:11 (het offer dat zal stoppen halverwege laatste jaarweek. (niet bij nr. 1 en 2)

6. Duidelijke periode van 3½ jaar valse vrede, valse gerustheid, misleiding en afval, voorafgaand 

aan de Grote Verdrukking van 3½ jaar (Ez. 38:11,14; 2 Thess. 2) (niet bij 1 en 2)

tijdsprong

Laatste jaarweek begint met het valse verbond (van de 

antichrist met Israël) en eindigt met de wederkomst. 

Wanneer is (of was) 

de laatste jaarweek?



De 70 jaarweken

5. De laatste jaarweek

Optie 3. In z’n geheel uitgesteld (Trad. Ev.) 

Enkele argumenten vóór deze uitleg:

1. Alle jaarweken zijn letterlijk 7 jaar lang. (niet bij 1)

2. De hele profetie houdt zijn letterlijke betekenis. (niet bij 1) 

3. Israëls herstel is niet afgesteld (vervangingsleer), maar komt nog. (niet bij 1)

4. Verwoesting van Jeruzalem (70 n.Chr.) tussen de 69e en 70e jaarweek. (niet bij nr. 2) 

5. Klopt met Dan. 12:11 (het offer dat zal stoppen halverwege laatste jaarweek. (niet bij nr. 1 en 2)

6. Duidelijke periode van 3½ jaar valse vrede, valse gerustheid, misleiding en afval, voorafgaand 

aan de Grote Verdrukking van 3½ jaar (Ez. 38:11,14; 2 Thess. 2) (niet bij 1 en 2)

7. Het verbond van de antichrist met Israël correspondeert met Joh. 5:43 (niet bij 1 en 2)

tijdsprong

Laatste jaarweek begint met het valse verbond (van de 

antichrist met Israël) en eindigt met de wederkomst. 

Wanneer is (of was) 

de laatste jaarweek?

Johannes 5:43  

Ik ben gekomen in de 

Naam van Mijn Vader 

maar u neemt Mij niet aan. 

Als een ander komt, in zijn 

eigen naam, die zult u 

aannemen.



Foto’s: Joden treffen de 

voorbereidingen voor de derde 

tempel: die waarin de antichrist zich 

zal zetten…

De menora

http://www.templeinstitute.org

Bijlage 1: de derde tempel



De stenen

Het wasvatDe rode vaars

4. Het resultaat

Foto’s: Joden treffen de 

voorbereidingen voor de derde 

tempel: die waarin de antichrist zich 

zal zetten…



Het sanhedrinDe derde tempel

4. Het resultaat

Foto’s: Joden treffen de 

voorbereidingen voor de derde 

tempel: die waarin de antichrist zich 

zal zetten…



Bijlagen



Bijlage 2

Na 7 jaarweken of 49 jaar (405 v. Chr.): 

Inwijding van de tweede tempel ?



Bijlage 3 Waarom leven we nu niet in de 70e jaarweek?

Dan. 9: 25a en 26 Na 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden. --> Sterven van de Heere Jezus, 

niet Zijn doop.

Dan. 9: 27 Het versterkte (bevestigen / aangaan) verbond zal 1 week duren. Bij de kruisiging kwam eer 

een eind aan het Mozaische verbond en begon het nieuwe verbond. Wat werd er dan ‘versterkt door de 

Messias’ ? Het gaat hier m.i. om het begin / aangaan van het valse verbond door de antichrist

Vs. Het verbond duurt bij deze visie geen 7 jaar, maar meer dan 2000 jaar. 

Als er nu nog een halve jaarweek rest, …

Vs. 26b De verwoesting van Jeruzalem (70 n.Chr.), komt dus voor de laatste jaarweek, niet tussen de 

de eerste helft en de tweede helft daarvan. 



Volgende keer;

deel 2 

en 

eventuele vragen


