
Inhoud:

De route 

naar het 

Vrederijk

(n.a.v. 1Thess. 5:1-6)

Wie wil…



Inleiding: Wie wil er geen vrede?

Veel mensen snakken naar vrede:

Geen oorlog, voedsel en welvaart voor 

iedereen, eerlijk bestuur enz.  

De vraag van vanmorgen is: 

• Langs welke weg / route zal dit Vrederijk 

tot stand komen? 

• En wanneer zal dit gebeuren?

Rom. 8:22

Want wij weten dat heel de schepping 

gezamenlijk zucht en gezamenlijk in 

barensnood verkeert tot nu toe.

De Bijbel

De Bijbel voorzegt een 1000-jarig Vrederijk. 

Jemen 2022

Tekst



1 Thess. 5:1-6

1  Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, 

broeders, is het voor u niet nodig dat men u 

schrijft.

2  Want u weet zelf heel goed dat de dag van de 

Heere komt als een dief in de nacht.

3  Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en 

veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun 

overkomen, zoals de barensweeën een zwangere 

vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten.

4  Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat 

die dag u als een dief zou overvallen.

5  U bent allen kinderen van het licht en kinderen 

van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet 

van de duisternis.

6  Laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen, 

maar laten wij waakzaam en nuchter zijn.

Jer. 31

Inleiding: De dag van de Heere

> 1



Vredrijk OT

1. Paulus’ onderwijs

Paulus’ was in zijn onderwijs 

duidelijk geweest over de 

toekomst. 

• Het was bij hem geen hobby 

voor enkelingen. 

• Een aanmoediging voor ons 

om dit ook te doen. 

• 25-30% van de Bijbel is 

profetisch! 

1 Thess. 5: 1

Maar wat de tijden en de 

gelegenheden betreft, broeders, 

is het voor u niet nodig dat men 

u schrijft.



Kenmerken V

Jesaja 2:2-4

2  Het zal in het laatste der dagen geschieden dat 

de berg van het huis van de HEERE vast zal staan 

als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven 

zal worden boven de heuvels, en dat alle 

heidenvolken ernaartoe zullen stromen.

3  Vele volken zullen gaan en zeggen: Kom, laten 

wij opgaan naar de berg van de HEERE, naar het 

huis van de God van Jakob; dan zal Hij ons 

onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij 

Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet 

uitgaan, en het woord van de HEERE uit 

Jeruzalem.

4  Hij zal oordelen tussen de heidenvolken en veel 

volken vonnissen. En zij zullen hun zwaarden 

omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot 

snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk 

het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet 

meer leren. (Zie ook Micha)

Kenmerken van het Vrederijk



Dag vd Heere

Kenmerken van het 

Vrederijk:

a) Here Jezus is Koning, 

Rechter en Priester 

b) Hij regeert vanuit Israël 

over de hele wereld

c) De natuur hersteld

d) Vrede en gerechtigheid

e) Israel aan het hoofd van de 

volkeren 

f) Duizend jaar lang

Kenmerken van het Vrederijk



schema

2. De dag van de Here

De dag van de Heere:

• De ‘dag’ waarop Hij de hoogmoedige 

volkeren zal oordelen. 

• De dag waarop Hij de aarde zal reinigen. 

• De dag waarop Hij het aardse Vrederijk zal 

oprichten. 
Zie o.a.: Jes. 13:6; 22:5; Ez. 13:5; Joel 1:15; 

Amos 5:18.

Jes. 2:12  

Want de dag van de HEERE van de 

legermachten zal zijn tegen al wie 

hoogmoedig en trots is, tegen al wie zich 

verheft, opdat hij vernederd zal worden;

Amos 5:18  

Wee hun die verlangend uitzien naar de dag 

van de HEERE! Wat zal voor u die dag van 

de HEERE zijn? Duisternis zal hij zijn en 

geen licht!

1 Thess. 5: 2  

Want u weet zelf heel goed dat de dag van 

de Heere komt als een dief in de nacht.

Maar wanneer komt dan die dag?
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Vrederijk

(Israël)

1000 jaar

Valse vrede

en 

Grote Verdrukking

Volmaakte 

Eeuwigheid
Genadetijd

7 jaar

1 2 3

Opb. 21 en 22
Wederkomst Here Jezus

2. De dag van de Here

De Bijbel spreekt over drie toekomstige perioden:

1. Zeven jaar valse vrede en Grote Verdrukking

2. 1000-jarig Vrederijk. 

3. De volmaakte eeuwigheid

de dag van de Heere

De dag van de 

Heere

3 Valse vrede VN



2. Door wie?

De mensen zoeken vrede:

• in heidense religies,

• in samenwerking, globalisering

• in economie: Blockchain, digitaal geld

• in techniek: nanotechnologie

• In controle: camera’s, digitaal paspoort

• in ‘dicht bij jezelf blijven’,

• in militaire afschrikking of oorlog enz.

in alles behalve de God van de Bijbel

1. Eén wereldreligie

2. Eén wereldleider

3. Eén wereldeconomie

3. De valse vrede

1 Thess. 5:3  

Want wanneer zij zullen zeggen: Er is 

vrede en veiligheid, dan zal een 

onverwacht verderf hun overkomen, zoals 

de barensweeën een zwangere vrouw, en 

zij zullen het beslist niet ontvluchten.

Voorb 2: SDG



Onverwacht

(Sustainable Devellopment Goals)

3. De valse vrede
De 17 SDG’s van de VN

Yuval Noah Harari
(belangrijkste adviseur van 

Klaus Schwab (WEF): 

“Als het ons lukt, en 

er is een zeer goede 

kans dat we dat zullen 

doen, dan zullen we 

zeer binnenkort 

voorbij de God van de 

Bijbel gaan.”

1. Een regelrechte aanval op 

de Heer als Schepper. 

2. Het einde van een vrije 

samenleving. 

4. Onderwijs:
Schoolkeuze, 

Klimaatagenda, politieke 

vorming, LHBT, SDG’s, 

Geslachtskeuze enz.



4-5 Duisternis/licht

1 Thess. 5:3  

Want wanneer zij zullen zeggen: Er is 

vrede en veiligheid, dan zal een 

onverwacht verderf hun overkomen, zoals 

de barensweeën een zwangere vrouw, en 

zij zullen het beslist niet ontvluchten.

Een onverwacht verderf: de Grote 

Verdrukking: 

• Terreur van de antichrist (Opb. 13)

• De satan op aarde geworpen (Opb. 

12)

• Grote natuurrampen (Matt. 24)

• De oordelen van God (m.n. Opb. 16)

Ps. 1: 1-3

1  Waarom woeden de heidenvolken en 

bedenken de volken wat zonder inhoud is?

2  De koningen van de aarde stellen zich op en 

de vorsten spannen samen tegen de HEERE 

en tegen Zijn Gezalfde:

3  Laten wij Hun banden verscheuren en Hun 

touwen van ons werpen!

3. Een onverwacht verderf
Waarom dit oordeel?



1 Thess. 5:4-5  

4  Maar u, broeders, bent niet in duisternis, 

zodat die dag u als een dief zou overvallen.

5  U bent allen kinderen van het licht en 

kinderen van de dag. Wij zijn niet van de 

nacht en ook niet van de duisternis.

4-5. Duisternis of licht?

Joh. 8:12  

Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik 

ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal 

beslist niet in de duisternis wandelen, maar 

zal het licht van het leven hebben.

1. Die duisternis en dat licht zijn er volgens vs. 4 nu al! 

2. Wij zijn niet bestemd voor de duisternis (1 Thess. 1:10)

3. We leven in het duister of in het licht. Er is geen tussenweg.

1 Thess. 4:16 -18 

16  Want de Heere Zelf zal 

met een geroep, met de stem 

van een aartsengel en met 

een bazuin van God 

neerdalen uit de hemel. En 

de doden die in Christus zijn, 

zullen eerst opstaan.

17  Daarna zullen wij, de 

levenden die overgebleven 

zijn, samen met hen 

opgenomen worden in de 

wolken, naar een ontmoeting 

met de Heere in de lucht. En 

zo zullen wij altijd bij de 

Heere zijn.

18  Zo dan, troost elkaar met 

deze woorden.

Vraag: Leeft u al 

in het Licht?

waakzaam



Slot

1 Thess. 5:6  Laten wij dan niet, 

evenals de anderen, slapen, maar 

laten wij waakzaam en nuchter zijn.

1 Joh. 4:1  

Geliefden, geloof niet elke geest, 

maar beproef de geesten of zij uit 

God zijn; want er zijn veel valse 

profeten in de wereld uitgegaan.(vgl. 

1 Thess. 5:21)

6. Waakzaamheid

Wat is: waakzaam, 

nuchter zijn en 

beproeven: 

• Scherp zijn op wat 

er vanuit de 

wereld op ons 

afkomt. 

• Niet alles geloven 

wat mooi klinkt. 

(w.o. de media)

• Lezen: de Bijbel 

en andere boeken. 

• Bidden om 

wijsheid en inzicht. 

• Elkaar 

aanscherpen. 



De route naar het Vrederijk

Tot slot

Omdat u het 

woord van Mijn 

volharding hebt 

bewaard, zal Ik 

ook u bewaren 

voor het uur van 

de verzoeking, die 

over heel de 

wereld komen zal, 

om hen die op de 

aarde wonen te 

verzoeken. 
(Opb. 3:10) 



Yuval Noah Harari, de razend 

populaire adviseur van Klaus Schwab, 

de grote man van het World Economic

Forum) 

Luister naar wat Harari o.a. zegt over de 

toekomst, als machines (w.o. computers) ons 

werk, onze beslissingen en ons leven hebben 

overgenomen: 

• “De belangrijkste vraag voor de komende 

tientallen jaren, zal zijn wat we moeten doen 

met al die nutteloze mensen. Het probleem is 

eigenlijk verveling, Hoe zullen ze enige 

betekenis te vinden in hun leven, dat eigenlijk 

waardeloos is. Mijn beste voorstel op dit 

moment is een combinatie van drugs en 

computergames.”

• “En deze nutteloze klasse zal worden 

gescheiden van de steeds machtiger elite 

door een steeds groter wordende kloof.”

• “Wij mensen moeten wennen aan het idee 

dat we niet langer mysterieuze zielen zijn -

we zijn nu hackbare dieren.”

Video

Artikel

Terug

https://hetanderenieuws.nl/yuval-noah-harari-wat-gaan-we-doen-met-al-die-nutteloze-mensen-nederlands-ondertiteld/
https://cafeweltschmerz.nl/handlanger-van-klaus-schwab-yuval-noah-harari-binnenkort-zijn-we-letterlijk-machtiger-dan-god-uit-de-bijbel/

